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Orgelspel

Stilte

Aansteken van de kaarsen
mensen thuis worden uitgenodigd een kaars of een lichtje aan te steken.

Openingsvers
'Naar U gaat mijn verlangen –
In Uw naam is mijn kracht –
zoudt Gij ooit mij beschamen?'

LB 466: 2,3,5

http://www.kerkdienstgemist.nl/


Ja kom, Gij wortel Isai,
verlos ons van de tirannie,
van alle goden dezer eeuw,
o herder, sla de boze leeuw!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Daag op, o grote dageraad,
licht aan, wij zijn ten einde raad,
verjaag de nacht van onze nood
en maak uw toekomst rozerood!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Gebed naar psalm 80

Hoor ons, herder van Israël,
die Jozef leidt als een kudde.
U die troont op de cherubs, verschijn in luister
aan Efraïm, Benjamin en Manasse.
Laat uw kracht ontwaken,
kom, en red ons.
God, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

HEER, God van de hemelse machten,
hoe lang nog blijft u vertoornd op uw biddende volk?
U liet ons brood van tranen eten
en een stroom van tranen drinken.
U hebt andere volken tegen ons opgezet,
onze vijanden drijven de spot met ons.
God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

U hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte,
en volken verdreven om hem te planten.
U gaf hem een ruime plek,
hij schoot wortel en vulde het land.
De bergen werden bedekt door zijn schaduw,
de machtige ceders door zijn twijgen,
hij strekte zijn takken uit tot de zee,
tot aan de Grote Rivier zijn ranken.
Waarom hebt u zijn omheining vernield?
Voorbijgangers plukken hem leeg,
wilde zwijnen wroeten hem om,
velddieren vreten hem kaal.

God van de hemelse machten, keer u tot ons,
kijk neer uit de hemel en zie,
bekommer u om deze wijnstok,
de stek die uw hand heeft geplant,
het kind dat u zelf hebt grootgebracht.
Hij is verbrand en weggehakt,
verkwijnd onder uw duistere blik.



Leg uw hand op uw beschermeling,
het mensenkind dat u hebt grootgebracht.
Dan zullen wij niet van u wijken.
Laat ons leven, en wij roepen uw naam:
HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered

Orgelspel

Lezing – Micha 5: 1-5

Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt
iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen
tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard,
worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn
terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden,
bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven
naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde,
en hij brengt vrede. Wanneer Assyrië ons land binnenvalt en zijn voet in onze paleizen zet,
zullen wij zeven herders doen opstaan, ja, acht vorsten uit mensen gekozen.
Met het zwaard zullen zij Assyrië kaalslaan, met blinkende wapens Nimrod vernietigen. Hij
zal ons bevrijden van Assyrië wanneer het ons land binnenvalt en onze grenzen
overschrijdt.

Stilte

Orgelspel

Avondgebed

Heer, het is avond geworden;
ook nu zal de nacht over mij komen,
zonder me te overvallen.
U bent immers als een Licht
in de duisternis:
Na de avond zal de morgen komen!
Zoals het vanaf het begin is geweest.
Kwetsbaar geef ik mij over
aan de slaap die overmant,
zodat ik nergens meer ben.
Als gras zijn wij,
wat er was maar niet meer is.
Als bloemen die van hun plek
zijn gevallen.
Heer, het laatste wat ik mij
te binnen wil brengen, voordat
ik mij in de slaap uit handen geef
is dat uw goedertierenheid mij,
als een deken, overdekt en
mij behoedt tegen de machten
van de donkerheid.
In uw handen beveel ik nu mijn geest;
door Jezus Christus, onze Heer.

Stilte

Onze Vader



Avondlied 268

Geef dat wij hier nooit alleen zijn,
bij dag en nacht,
engelen steeds om ons heen zijn,
bij dag en nacht,
dat de doden bij U leven,
eeuwig in uw licht geheven –
allen door uw trouw omgeven,
bij dag en nacht.

Zegenbede

Moge ons zegenen Hij
die de aarde schiep voor de mensen
die mensen schiep voor elkaar.
Moge zijn Aangezicht lichten
dat wij in vrede zijn.
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